Zalig aandenken T aan den Heer

ROBERT D'HAESE

zoon van
Remi en Angéle Nouls,

geboren te Overboelare, den 19 December 1912, en
godvruchtig tot den Heer teruggekeerd te Brussel,
den 21 Juni 1935,
voorzien van de Troostmiddelen der H. Kerk.

_Robert was vlijtig en werkzaam, braaf en gods-
dienstig : daarom was hij bemind van de menschen
en was hij Gode aangenaam. Lid van den Bond
van ’t H. Hart, was hij altijd getrouw aan de voor-
s%hrﬁ{ten ervan en kweet hij voorbeeldig zijn
plichten. !

De toekomst, ja een heel leven lachte hem toe...
Het zware werk was hem geen last, maar werd
volbracht als plicht, en, vast als het graniet dat hij
behandelde, was ziin onderdanigheid aan God met
het vertrouwen dat vervulde plicht door God geze-
gend wordt. Zoo ging hij blij en opgeruimd het
leven tegemoet... Doch de Heer heeft het anders ge-
schikt... En ook dit offer bracht Robert met kriste-
lijke onderdanigheid aan Gods H. Wil. — Hijj ruste
in vrede ! :

Duurbare Ouders, vroeg word ik aan uw liefde
ontrukt. Dat ’s Heeren Wil geschiede. Samen met
mij aanvaardt gij dit offer met deze kristelijke edel-
moedigheid : liever uw jongen aan den Heer terug-
schenken dan hem in den wereld verdwaald te
zien. Dat de Heer U daarom zegene. Lieve Zuster,
voortaan zijt gij alleen de steun en troost onzer
duurbare ouders. Volbreng altijd uw plichten en de
Heer zal u gelukkige dagen schenken. Mijne duur-
baren allen : tot een blij weerzien in den Hemel.

Mijn familieleden, vrienden, werkgezellen en
medeleden van den Bond, gedenkt u mijner in uw
gebeden., :

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.




