God gaf het ons, God nam het ons, Zijn heilige
Wil geschiede. oy

.‘.
Ter duurbare en troostvolle gedachtenis
VAN
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ROBERT EN HUBERTHA COPPENS

geboren te Nederbrakel, den 10 Juni 1924 en aldaar
aan,de liefde zijner ouders ontrukt den 3 April 1930.

—

Nog een engelke lief hierboven,

Nog een zieltie om U te loven,

Jezus zoet, bij uwen troon !

Nog een parel dien God spaarde,

Nog een bloempje ontrukt aan de aarde
En verplant in ’s hemels woon!

Ach! gij hadt zoo gaarne ’t leven
Aan uw zoontje weergegeven.
Liefste Moeder, Vader teer!

’t Heeft toch bittere smast verdragen
In zijn korte levensdagen ;

Nu toch lijdt uw kind niet meer!

Gij die uwe lieve kleenen
Zoo bemindet, wil niet weenen,
En benijdt hun heil toch niet!
Hoort die engeltjes hierboven
Nu te zamen Jezus loven

In een eeuwig dankbaar lied.
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