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BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

ETRUS D'HAEYER

weduwnaar van Mevrouw

IDA DE RUYVER

geboren te Nederbrakel, den 12 Augusti 1832 én
aldaar overleden den 21 Juni 1918.

Versterkt door de HH. Sacramenten.

LiD VAN HET
GENOOTSCHAP VAN DEN H. Franciscus-XAVERIUS.

e —
In de hemelsche gewesten moet uwe woning zijn;
en als in 't voorbijgaan moet gij al het aardsche

aanzien. Th.aK.I.

't Is immers hier geen plaats om uwe rust te
vinden, daar is rust waar eeuwige vrede is.

Deze man had een goed geweten en steeds stond
VOOr zijne oogen God en zijn gebod. Hij deed wat
goed was, en wou niet wat kwaad was. Daarin ligt
de roem en de glorie van de mensch, daarin berust
zijn eeuwige welvaart.

Hoe gelukkig zijn ze die hun leven schikken naar
den wil des Heeren en sterven in Hem.

Lieve Kinderen en Kleinkinderen, vaartwel. Lang
zeer lang liet God mij op den wereld vertoeven en
ook die ll]d is voorbij. Alles"is ijdelheid, bijhalve
God te dienen. Leeft immer-als goede Kkristenen, en
bidt voor mij. Tot hierboven,

Bermhertige Heer Jezus, geef hem de eeuwwe'
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