Ik heb den goeden strijd gestreden | nu geniet ik
d’ eeuwigen vrede !

Bid voor T de ziel

van Zaliger

ODILE D’HAEZE

echtgenoote van Mijnheer

REMI MODDE
Lid van de Confrerie van het H. Hart en de Voort-
planting des Geloofs - Derde Orde - wekelijkschen
Kruisweg.
Geboren te Opbrakel den 29 Januari 1864, en
aldaar godvruchtig overleden den 18 Qktober 1935,
voorzien van de Heilige Sakramenten der stervenden.

—
Eene moeder is het allergrootste en edelste geheim
der natuur, zij was waarlijk de kloekmoedige vrouw,
die ons in de H. Boeken voergesteld en geroemd
wordt : eene voorbeeldige echtgenoote, eene verkleef-
de moeder, eene teedere vriendin. Haar gedrag steun-
de op de voorschriften van het Evangelie. Zij was
steeds eenvoudig en voorzichtig, beminnelijk en vreed-
zaam : eene raak beheerde en bezielde gansch haar
leven : in alles den heiligen wil van God zoo vol-
maakt mogelijk te volbrengen, mijne hulpelooze
kwaal wilde niet genezen. Ellendige maanden heb ik
gehad, droevige nachten heb ik geteld. Job. 7.

Met kloeken moed en voorbeeldige onderwerping
aan Gods wil, verdroeg zij haar bitter lij{den en vol
betrouwen op Jezus en Maria stierf zij zachtjes in
den Heer.

Vaartwel duurbare Echtgenoot, en gij mijne lieve
Kinderen en bloedverwanten, weent niet, want ik ben
zoo gelukkig ; Ik laat u in de vrees des Heeren, en
dankend voor de teedere zorgen waardoor gij mijne
oude dagen wildet aangenaam maken. Blijft me steeds
indachtig in uwe gebeden en goede werken.

De Akten voor de overledene. afi.7 j. &7 quadr.

Mijn Jezus Barmhartigheid, 300 d. afl.

Nederbrakel Druk Wed. O. Surdiacourt.




