Waakt want gij weet niet op welk uur de Heer zal
komen. Matth. XXIV.

+
BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Charles-Louis D'HONDT

weduwnaar van Mevrouw

Marie-Romanie CARBONELLE

geboren te Rozebeke, de 7 Februari 1873 en aldaar
schielijk overleden, de 19 October 1951,

R. L P

God geeft den tijd bij dag en jaar
Ach neen ! bij kleine tikskes maar,
en 't laatste tikske komt aleer
men t peist of weet - eilaas te zear !
De wijzer wijst elk uur en tijd,
maar 't uur niet dat gij schuldig zijt
te sterven; Zijt dus voorbereid :
de wijzer wijst naar de eeuwigheid !
G, Gezelle,

Zijn godvruchtiaheid tot de H. Rozenkrans geeft de
waarborg van zijn zaligheid, want God schenkt die aan
degenen die Hij tot de glorie voorbestemt ! ’

Heer gewaardig hetgebed te aanhoren dat wij uwe
barmhartigheid toesturen voor de ziel van uw dienaar
Charles Louis, die Gij uit deze wereld hebt doen schei-
den. Verleen hem een plaatsvan rust en vrede in het
gezelschap van uw Heiligen.

Vaartwel beste bloedverwanten en vrienden, ge-
denkt mij in uw gebeden
Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust,

(300d.afl. )

Uitg. Van Der Hauwaert. Rozebeke.




