Heer, de slag die ons getroffen heeft verbrijzelt ons
hart, maar als christenen buigen wij ons naar de schik-
kingen van uwen Goddelijken Wil.
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PIip VOOR DE ZIELERUST VAN ZALIGER

Mijnkeer

REMY D’HOSE

Echtgenoot van Mevrouw Marie Degeeter

Geboren te Everbecq, den 22 October 1872,
en godvruchtig overledeg, te Anderlecht, den 10 Oogst
1940. Uersterkt door de H. Sakramenten.

Een volmaakt echtgenoot ; de godsvrucht bezielde
zijn leven; ongeveinsd en rechtuit waren zijne woor-
den; edelmoedig zijn hart; krachtdadig ziin wil ; hij
gaf nauwkeurig acht op al wat omging in zijn huis en
het brood der luiheid heeft hij niet geéten. (Prov. 31)

Vaarwel, dierbare echtgenoote, kinderen, schoonkin-
deren, kleinkinderen en familieleden, ik ga naar den
hemel; ik bedank u voor uwe goede zorgen en trouwe
liefde. Bewaart mijn aandenken, bidt God voor mij, en
onthoudt dat een eenvoudig, werkzaam en godsdienstig
leven, de grootste zegen blijft voor de menschen. Volgt
mijn voorbeeld na en de God van vrede zal metu allen
zijn en blijven.

Vergeet mij niet in uwe gebeden.

Heilig Hart van Jesus, ik betrouw op U. (300 d. all.)
Zoet Hart van Maria, weer mijn heil. (300 d. afl.)
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