Laat de kleine kinderen tot mij komen,
want voor dezulke is het rijk der Hemelen
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ZALIG AANDENKEN

van

CYRILLA-ZULMA-CONSTANGE DHOSE

dochtertje van

KAMIEL en NATHALIE WILLEMS

geboren te Elst den 2 Mei 1937 en aldaar aan de
liefde harer ouders ontrukt den 2 Juli 1937.
e ©
Het was een Engel, schuld’loos rein
Door God aan de aard’ gegeven,
Ach de ouders wisten niet hoe kort
Hun lieveling zou leven.

En beiden hadden 't innig lief
En wilden 't hier behouden;

Zij hoopten dat zij 't volst geluk
Der aard’ het schenken zouden !

O moederliefde, o vadermin !
God kwam u zeer beproeven...
Uw Engel hoort den Hemel toe
En mocht hier niet vertoeven !

Uw kind ging u ten Hemel voor,
Om daar u te verbeiden ;

En 't heil, dat gij het geven woudt,
Zal 't ginds voor u bereiden ?

Elst. — Marcel Van Nedervelde




