Voor wien God vreest zal het wel zijnin de
laatste stonden enin de uur zijner dood zal hij
gezegend worden. Eccl, 1. 13,
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Van hare kindsheid af heeft zij altijd God ge-
vreesd en zijne geboden onderhouden ; 2zij heeft
altijd het voorbeeld gegeven van een levendig ge-
loof en van eene grondige godsvrucht. Tob, II.

Zij aanveerdde bereidwillig al wat God haar
overzond ; zij bleef in vrede geditefide hare be-
proevingen en bleef verduldig in den dag harer
ellenden, tot op den tijd dien God gesteld had om
haar de eeuwige 1ust en de eeuwige vreugde tot
loon te schenken, Eccl. II

De zoetste veriroosting welke men meedraagt
in het graf is de overtuiging van hier als eene on-
berispelijke echtgenoote en als eene goede moeder.
te hebben geleefd en aan hare kinderen duurzame
lessen en goede voorbeelden te hebben gegeven.

H; Fr, Sal.

Beminde Echigenoot, geliefde Kinderen en
Klein-kinderen, vaartwel, tot in den hemel. Hebt
dank voor uwe teedere genegenheid en voor uwe
goede zorgen. Bewaart in uw geheugen de gedach-
tenis uwer moeder en vergeet haar niet in uwe
gebeden,

Jezus, Maria en Joseph, dat mijne ziel met U in
vrede ruste. 100 dag. afl.

Druk. wed. Th. De Keyser & Schautteet Sottegem




