Eert den geneesheer, want het is God die hem ge-
schapen heeft, zoowel als de geneesmiddelen waarmede
hij de zieken geneest en hunne smerten stilt. Eccl. 38

S
BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

EUGEEN DROESBEQUE

Geneesheer
Oud-Burgemeester van Sotfegem
Ridder der Leopoldsorde.
Echtgenoot van Mevrouw MARIA VAN LIERDE

geboren te Velsicque-Ruddershove den 17 Decemb. 1851
en godvruchtig overleden te Sottegem den 23 Mei 1930.

Versterkt door de HH. Sacramenten der Stervenden.

Hij was een rechtvaardig en vredelievend man, die
de belangen zijner gemeente, het welzijn zijner medebur-
gers altijd ter herte nam en verdedigde ; zijne wijze
raadgevingen dienden tot licht; zijn menschlievendheid
stond aan elkeen ten dienste; zijne onberispelijke
levenswijze strekte tot voorbeeld ; zijne goede inborst
maakte hem vele vrienden en de edele gevoelens zijns
harten verschafte hem eenieders achting.

De rechtvaardigen zullen eeuwig leven én bij den
Heer is hun loon en de Allerhoogste draagt zorg voor
hen. Spr, V, 16,

Gelukkig die in lijden en tegenspoed zich met be-
trouwen onderwerpt aan Gods heiligen Wil.

Beminde Echtgenoote en Kinderen, gedenkt de liefde
die ik u toedroeg; doet wat gij van mij geleerd, ge-
hoord en gezien hebt. Mijn voorbeeld laat ik u als een
kostbaar erfdeel na en het éenige dat ik nog vrage is
een vurig gebed.

Mijn Jezus, vergiffenis en bermhertigheid, door de
verdiensten van uwe heilige wonden. 300 dag. afl.

Heilig Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

dag. aff.

Druk, De Keyser & Schautteet, Sottegem.




