Wat is het zoet te sterven als men wel geleefd
heeft.

+
BID VOOR DE ZIEL
van Miinheer

Charles Louis EECKHOUT,

Fchtgenoot van Mevrouw

Maria Constantia De Vuyst,
geboren te Zottegem den 2 Juli 1868 en god-
vruchtig overleden te Erpe, den
20 Augustus 1939.

GusTERKT DOOR DE [l. I, SACRAMENTEN.
Lid van den Boud van het H Hart en de
Confrerie van den Il Rozenkrans.
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Voor de ware kristene is de dood niet ver-
sehrikkelijk ; hun sterfdas hier op aarde is hua
geboortedag voor den hemel ; de dood stelt en-
kel een einde aan de ellenden van het leven en
leidt ze naar de verblifplaats. der gelukzaligen.

Vau jongs af heeft hy altid God vevreesd en
zijn geboden onderhouden ; hij is uiet onverdul-
dig geweest in zijn ziekte, wmaar hij is stand-
vastig gebleven in de vrees des Heeren.

Getrouwe echtgenoot, voorbeeldige vader,
was hij van God en van de menschen bemind en
zijn gedachtenis is in zegening

Beminde echtgenoote, kinderen en kleinkin-
deren, ik laat uin de vrees des Heeren, volhards
er inende God van vrede zal met u zin. Be-
mint elkander en vergeet uw vader niet inuw
gebeden.

Duurbare broeder, zuster, familieleden en
yrienden, ziit mij in uw gebeden indachtig.

{1, Lart van Jesus, ons toekome uw rijk.

(100 d. afl)

Edgard Noél, Erpe.
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