Zalig degene die de Heer zal bereid vinden, als Hij
hem zal rekenschap vragen. Nav. Chr XXIV.
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Versterkt door de laatste H. H. Sacramenten.
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Het is geschied gelijk het den Heer beliefde: zijn
H. Naam zij gezegend. Waakt, want de uur op wel-
ke God U zal komen halen is onbekend. De dood der
rechtvaardigen is de overgang tot het eeuwig leven,

H. Bernardus)

De zielen der rechtvaardigen zijn in de hand van
God; de kwelling der dood zal hen niet treffen. Ge-
lukkig de mensch, wiens hoop de naam des Heeren is.
Die den wil des Heeren volbrengt blijft in eeuwigheid,

De zcetste vertroosting die men ten grave mede
draagt is de getuigenis van voorbeeldige echtgenoot,
en teerhartige vader geweest te hebben.

(H. Franc.van Sales.)

Mijne duurbare echtgenoote, ik had niet gedacht u
200 vroeg te moeten verlaten; toch zullen wij elkander
wederzien; troost u om mij, heb dank voor uwe be-
zorgdheid. En gij mijne kinderen die ik in den vrees des
Heeren heb opgebracht, blijft uwe moeder steunen; be-
mint elkander, en vast betrouwend op uwe gebeden en
H. Communién, beveel ik u allen, uook mijne broe-
ders, aan Gods Vocrzienigheid. :

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. (7j.8&7 g. afl)

H. Hert van Jezus, ik heb betrouwen op U

(300 d. afl.)

Bermhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

(300d. afl.)
HIJ RUSTE IN VREDE. Amen,

Druk. Wed. O. Surdiacourt. Nederbrakel.




