Zooals het den Heer behaagd heeft is het ge-

schied zijn H. Naam zij gebenedijd. Job Il
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Sterven is het lot van alle menschen hier op aarde
maar niemand kent noch dag noch uur waarop de
dood zal komen; daarom voorzichtig handelt de
mensch die het uur zijner dood gedurig voor
oogen houdt en zich alle dagen bereid maakt om te
sterven. om. a. Kemp.

Rijk in verdiensten voor den Hemel zijn dezen
die hunleven lang hebben doorgebracht in de vrees
des Heeren, in den arbeid en in de zorgen van hun
huishouden, en sterven in volkomen onderwer-
ping aan Gods Wil en gedurig gebed.

Hoe zost is het te sterven als men wel geleefd
heeft, want alzoo sterven is uit het lijden en het
ballingschap dezer aarde verlost zijn en tot God
wederkeeren om loon naar werken te ontvangen.

Maria is de opene deurdes Hemels voor dezen
die hun betrouwen in haar stellen. ~ sH. Bern.

Beminde Echtgenoot, kinderen en bloedverwan-
ten ik verlaat U maar tijdelijk, welhaast zullen wij
wederom vereenigd zijn. Daarom blijft steeds deug-
dzaam en kristelijk, en vergest mij niet in uwe
gebeden.

Mijn Jezus bermhertigheid 100 d. afl.
Heilig Hart van Jezus, ik heb betrouwen in-u.

300 d. afl.
RUST IN PEIS.
Drukk. Vandendriessche, Nederbrakel.




