Aanroep dikwijls Maria en gij zult zonder vrees
zijn in de uur der dood. H. Bernardus.

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Maria-Renildis EEMAN

weduwe van Mijnheer

Pieter-Livinus Van der Linden

geboren te St. Martens-Lierde,

den 6 December 1842 en aldaar godvruchtig
overleden den 14 Januari 1928

- Versterkt doorde H.H.Sakramentender stervenden

Zij was lid der 3d¢ Orde van onzen H .Vader
Francisous en van hetBroederschapder H, Barbara
fiah i
In de vrees des Heeren geleefd hebbende is zij
in vrede gestorven. Tob. 1V. 14,
Zij was eene vrouw, vol geloof, voorbeeldig door
hare deugden en werkzaamheid : iedereen beminde
haar om hare oprechtheid en gedienstigheid en nie-
mand sprak van haar eenig kwaad.
Boek der Rechters. VIII. 8.
De moeder die hare kinderen wel opveedt, ver-
heugd zich in hen binst haar leven en in haar
laatste uur bedroeft zij zich niet over hetgene hun
staat te wachten. Eccl. XXX. 5.
Beminde Kinderen en Kleinkinderen, Bloedver-
wanten en Vrienden gij weet hoe ik mij altijd onder
U gedragen heb, den Heer dienende in alle ootmoe-
digheid, en onder tranen en beproevingen die mij
overkwamen hoe ik niets van hetgene nuttigwas
heb achtergelaten ; thans hoop ik ook dat God
mij bermhertig zal wezen. Ik bedank u voor de .
zorgen waarmede Gij mijne ouden dag hebt om-
ringd, eene zaak verlang ik nog van U : dat Gij
" mij niet zoudt vergeten inuwe gebeden.
Mijn Jezus, bermhertigheid. (100 dag. aflaat.
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