Geloofd zij Jezus-Kristus ! Amen.
BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Prudence ENGELS

echtgenoate van Mijnheer
Albert SADONES

geboren te Opbrakel, den 27 Mei 1870, en
godvruchtig overledey te Nederbrakel den 10 Mei
1937, voorzien vande HH. Sakramenten der
stervenden,
Lid van de godvruchtige genootschappen

De dood is verkieslijk boven een leven vol
bitterheid, en de eeuwige rust boven een aan-
houdende kwijning. -

De Heer die dezen beproeft die hij bemint, heeft
haar geen kruisen noth kwellingen gespaard, doch
zij was altijd geduldig en onderworpen aan ziin
H. Wijl. Diezelfde gevoelens van geduld en over-
geving aan den Wil des Heeren, hetzelfde ver-
frouwen op de goedheid van Jezus H. Hart, op den
moederlijken ‘bijstand van Maria, vertroostten en
versterkten haar in haar langdurige ziekte.

Duurbare echtgenoot, weest niet troosteloos in
uw eenzaamheid en uw droefheid ; stel uw_be-
trouwen op God en Hij zal uniet verlaten. Heb
galblk voor de goede zorgen die ik van u genoten
eb.

En gij, mijn duurbare kinderen, eert en bemint
uwen vader al de dagen van zijn leven. Blijit in de
liefde vereenigd onder elkander, bewandelt den
weg der deugd zooals ik u die heb voorgehouden
en foont mij uwe liefde door uwe vurige gebeden.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

(7 3. en 7 quadr.)




