Zie, Heer, hier ben ik: Gij hebt mij immers ge-
roepen. Uw wil geschiede. I Cor. III.
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BIDT VOOR DE ZIEL VAN VROUW

Febronie-Melanie ESPRIET,

Echtgenoote van Heer Henri DELOBELLE,

geboren te Helkijn den 6 Juni 1865 en er over-
leden den 14 Februari 1934, ontvangen hebbende
de HH. Sakramenten.

Zij was lid van de Broederschappen van het H.
Hert en van Onze Lieve Vrouw.

De aarde is ons ballingschap, het kruis

onze hoop, en de hemel ons vaderland.
Nav. van Chr.

Zalig zijn deze die sterven in den Heer,
hun belooning zal groot zijn, omdat Hij ze
beproefd heeft door het lijden. Wijsh. ITL-5.

Zij was eene deugdzame vrouw, die God
vreesde en afweek van het kwaad. Zij was
de vreugde en de troost van hare huisge-
nooten en naastbestaanden. De goedheid
van haar hert en hare rechtschapenheid
hadden de liefde en de achting van allen
verworven.

Vaarwel, beminde Echtgenoot, dien ik
van ganscher hert beminde: in den Hemel
zullen wij malkander wederzien.

Beste Kinderen en Kleinkinderen, blij{t
in vrede en eendracht onder elkander ver-
eenigd en blijft ook standvastig in den

dienst des Heeren.
H. Hert van Jezus, ik heb betrouwen in U.

(360 d. afl.).

DRUK. A. VANDEMEULEBROUCKE.




