Geloofd zij Jezus-Christus. Amen
+ BID VOOR DE ZIEL T

van Juffrouw

Maria-Renilde Faingnaert

geboren te Nederbrakel den 20 April 1853,
en aldaar godvruchtig overleden den 26 April 1934,
versterkt door de HH. Sacramenten der stérvenden

Zij was lid van al de bestaande godvruchtige
genootschappen

Van hare kinderjaren in de vrees des Heeren
opgevoed, heeft zij standvastig den weg der deugd
bewandeld en haar leven vlekkeloos overgebracht.

Tob. II. 13

Zij was waarlijk deugdzaam en zachtmoedig
van karakter, zedig en ingetogen van manieren.

II Mach. XV, 12

Zalig zijn zij, die in den Heer sterven ; zij zullen
van hunnen arbeid uitrusten, want hunne goede
werken volgen hen. Apoc. XIV, 13

Dient Maria in uw leven, en op uw uiterste zult
gij ondervinden, dat gij eene ware moeder gevon-
den hebt. Op Haar, na Jezus, heb ik al de hoop
mijner zaligheid gesteld. Een kind van Maria zal
nooit verloren gaan. H. Alph. de Lig.

Beminde Zuster en Bloedverwanten, hebt dank
voor uwe liefdevolle zorgen en uwe genegenheid.
Vergeet mij niet in uwe gebeden en goede werken
Tot wederziens in den Hemel.

Zoet Hert van Maria, wees mijn heil.
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