Gij hebt ons geschapen voor u, 0 God,en ons hart zal
rustelooszijn, zoolang het in U niet mag uitrusten.
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Heer, o mijn God, wanneer wij overdenken
hoe lang ons geluk geduurd heeit, en hoe
groot het geweest is, dan moefen wij uwe
Voorzienigheid bedanken voor hare zorgen.

En toch, o Heer, is ons hart vol droefheid :
hoe grooter het geluk was dat voorafging,hoe
levendiger wij voelen het verligs dat wij on-
dergaan.

Indien wij onzen duurbaren beweenen, het
is niet dat wij ondankbaar zijn voor uwe wel-
daden, maar droef omdat wij het zoet genot
moeten missen, dat Gij ons zoo lang verleend
hebt.

Vaartwel, lieve vrouw en kinderen, harte-
lijk dank voor uwe liefde en teedere zorgen.
Dat God u zegene, en tot wederziens in den
hemel.

Mijn Jesus barmhartigheid !

Heilig Hart van Jesus, ik heb betrouwen in U.




