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1k heb mij'n betrouwen in U gesteld, o Maria, op
U is al mijne hoop gevestigd.

BID VOOR DE ZIELERUST

van Mevrouw -

SARA GAUQUIER

echtgenoote van Mijnheer

JAN-BAPTIST DE PESSEMIER

Lid van 't Broederschap der H. Barbara

geboren te Nederbrakel, den 28 September 1887 en
er godvruchtig overleden, den 9 Januari 1916,
versterkt door de HH. Sacramenten.

Niets is duurzaam van al wat sterfelijk is, al het
geluk van de wereld verdwijnt op den oogenblik
dat men gelooft het te bezitten. H. Hier.

In den bloei van mijn leven is men mij komen
zeggen : bereid alles want gij gaat sterven. Isaias.

Als ware rechtvaardige heeft zij geleefd uit geloof,
onberispelijk wandelende in degeboden des Hee-
ren ; ook heeft zij met volle betrouwen de dood
mogen te gemoet zien, want die den Heer vreest,
zal op zijn uiterste gelukkig wezen. Eccl. I-13.

Mijne duurbare Moeder, lieve Echtgenoot, en gij
mijne Vrienden, nu zijt gij wel in droefheid ; maar
uwe droefheid zal in vreugde veranderen als wij
wederom eens zullen vereenigd zijn in den Hemel.

Zoet Hert van Maria wees mijn heil, 300 d. a.
Mijn Jezus, Bermhertigheid ! 100 d. a.
R. L P.
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