Eilaas! het scheurt ons hert, en doet
Hetzeer omdat het missen moet
Helgeen 't niet missen wil nog zal,
Tenzij om U, o God van al! G.
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Hare groote liefde voot hare) kinfferen en hare
volledige opoffering voorw,welzijn en hare groote
voorkomenheid voor aller”die ze omringde, hadden
haar de oprechte genegenheid van eenieder doen
winnen.

Ook in de moeilijkste omstandigheden was haar
eenige bekommering de toekomst van de harede
verzekeren, aldus leefde steeds in de betrachting
van het goede.

Maar aan alle opoffering en wil stelt het onver-
biddelijke noodlot een einde.

Zij werd aan de liefde der haren onirukt, toen de
hoop op beter en zekerder toekomst daagde.

Beminde kinderen, treur niet over mijn heengaan.
't Is de bestemming van allen die hier op aarde
leven. 'k Ging, met de zoete hoop, dat gij steeds U
mijner indachtig, elkander beminnen en bijstaan
zult en helpen waar het noodig is.

Hiernamaals vinden wij elkander terug en genie-
ten dan samen den eeuwigen heilvollen vrede.

Zoet Hart van Maria, wees mijne toevlucht.

(300 dagen afl.)

Genadige Jesus, geef haar de eeuwige rust.

(300 dagen afl.)
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