Kort zijo de dagen der m enschen, en het getal hun-
ner maanden hebt gij, o Heer, in uwe handen.

Tob. x1v, 7.
<
Bidf voor de ziel

VAN

HELENE GHEERHRDYN

DOCHTER VAN

ACHIEL EN ELISH VANDAMME

geboren te Fessen, den 19 Tebruari 1897 en schie-
Ik als slachtoffer wan den oorlog overleden te
Wounten, dern 16 October 1914.

Mijn leven is afgesneden als de draad door den
wever. God heeft mij bij het begin mijus levens weg-
genomen, bij eenen morgend en eenen avond zal hij
mij beperken. Is. XXXVIII, I2.

Gelukkig is de mensch die de beproevingen met
verduldigheid aanveerdt, want hij zal de kroon des
levens ontvangen die God beloofd heeft aan deze die
in zijne liefde sterven. Jac.

Is het pijnlijk jong te sterven, het is misschien ge-
vaarlijk langer te leven. De dood lijk een schip die
eenen reiziger overzet heeft haar geleid verre van
beproévingen en ellende. Thom. a Kemp. H. Ephr.

Dierbare OUDERS, weent niet over mij ; ik heb
de vaste hoop door God eene eeuwige belooning te
ontvangen. 1k had nog langer willen uw: steun en
hulp blijven. doch ’t is de Heer die het z00 geschikt
heeft. Dat zijn heilige wil geschiede.

Zoet Hert van Jesus, wees mijne liefde.
300 d. afl.




