Goede echtgenoot en goede vader, bleef hij stand-
vastig in den dienst des Heeren, leerde de zijnen God
vreezen, diens wetten beminnen en er naar leven.
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Die hem gekend hebben geven allen getuigenis van
zijn diep geloof, zijne rechtschapeaheid en van de
goedheid zijns herten.

De zielen der rechtveerdigen zijn in de handen des
Heeren, en de smart der dood zal hen niet bevangen.
[Jdel is de troost der menschen, maar oprecht de
troost die van God komt.

Mipn duurbare Echigenoote, ik ben aan uwe oogen
onttrokken, maar niet aan uwe liefde: ik bewnar
de gedachtenis van uwe liefde en uwe verkleefdheid.
Geliefde Kinderen en Kleinkinderen, vergeet nooit
uwen Vader; blljft eendrachtic onder elkander.
Weest onwankelbaar in uw geloof en luistert naar de
lessen uwer Moeder.

Beminde Bloedverwanten en Vriienden, ik zeg u
allen: tot wederziens in den Hemel. [ntusschen ver-
geetmijne ziel niet in uwe gebeden.

Mijn Jesus bermhertigheid. (roo dag. afl.)

Lees de akten van Geloof, Hoop en Liefde.
(7 jaren en 7 quad. afl.)
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