Zoet Hart van Maria wees mijn heil. (300d.)
L
BID VOOR DE ZIELERUST

van Mevrouw

CATHARINA GHYS

weduwe van Mijnheer

ISIDOOR BOURDEAUD HUI

geboren te Opbrakel den 27 Oktober 1859
en godvruchtig in den Heer ontslapen te Elst den
2 Augustus 1933.

Versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

—————

De mensch wiens handen onschuldig zijn en wiens
hart zuiver is, deze zal van den Heer zegening
ontvangen, en bermhertigheid bij God zijnen zalig-
maker.

De grootste gratie die God aan kinderen geven kan
is eene goede moeder te hebben. Helaas! die goede
moeder heeft ons hier op aarde verlaten. Zij was,
naast God, ons grootste goed. Wij morren niet, o
Heer | wij loven en wij danken U, omdat Gij ze zoo
lang aan onze liefde in leven hebt bewaard.

Zij was als de sterke vrouw uit het H. schrift : op
haar betrouwde het hart van haar man : zij bestuurde
haar huis met kracht en wijsheid. Omringd van een
talrijke kroost, mocht zij zich verheugen, dat God
twee harer kinderen uitverkoor voor zijn dienst.

Stichtend en voorbeeldig was haar leven en ook
haar afsterven.

Duurbare Kinderen, onderwerpt u in uw droefheid
aan den Heiligen Wil van God. Van uit den hemel
zal ik met vader over u waken. Bemint en steunt el-
kander en vergeet me niet in uwe gebeden ; gij voeral
mijn Godgewijde dochters weest ‘mij indachtig in uw
dagelijksche vereeniging met Jesus.

God zegene en God beware u!

Nederbrakel Druk. Wed. O, Surdiacourt,




