Ter zalige Gredachtenis

van den eerzamen

PIUS VENANTIUS GHYS

ongehuwden zoon van

Joseph Ghys en van Rosalie Reuselinks,
geboren te S. Blasius Boekel den 11 Januari 1829
en aldaar koster
godyruchtig overleden den 24 Maart 1904.

— S oRata—
Traant niet over mijn graf ik ga zoo geerne bij God
als ik geheel mijn leven ging naar de kerk. ( Laatste

woorden van den stcrvenden aun ztjne zuster. ) —
Inderdaad den luister van Gods huis heeft Pins be-

mind en de woon van Gods glorie; in de kerk was zijn
werk, zijn genoegen, meer dan 40 jaren. — Drij maal
daags de geloovigen opwekken om Maria den engel-
groet te brengen, ’s zondags ’s avonds de klok luiden
om de achterblijvers te vermanen dat het tijd was om
paar hnis te gaan, dat en miste hij niet. Hij zelf leefde
als kluizenaar, maar is het ook niet beter alleen te
leven als misschien slecht te zijn vergezeld ?

Gij mijne zusters religienzen, gij vooral mijn broe-
der priester weest mij gedachtig aan den outaar des
Heeren, bloedverwanten en gij kosters ambtgenooten
bidt voor mij opdat ik die voor anderen ‘‘requiem
zong, moge alleluia zingen eeuwig voor God.

Mijn Jezus bermhertigheid. 100 dag. afl.

Eename. — Drukkerij Pius Verhegge.




