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Bid veoor de ziel

van Miinheer

VICTOR GHIJS

echtgenoot van Mevrouw

VICTORIA ROELANDT

geboren te Elst, den 17 Oktober 1862, en godvruchtig
overleden te Nederbrakel, den 26 December 1939.
voorzien van de H. H. Sakramenten der stervenden,

—_———

In het niet ben ik gezonken; als met een
stormwind werd alles, wat mij duurbaar was. weg-
gerukt en als een wolk is miin gezondheid weg-
gevlogen,,.. Ik ben geworden als slijk als stof en
asch. (Job. 30 15-19.)

Ik weet echter dat mijn Verlosser leeft en dat ik
ten jongsten dage uit de aarde verrijzen zal. En in
mijn vleesch zal ik God zien en mijn oogen zullen
Hem aanschouwen. Deze hoop ligt in mij gesloten.

(Job 29-25-27)

Beminde echtgenoote, duurbare kinderen, ik sterf,
maar weest er van verzekerd dat mijn liefde piet
eindigt @man 't graf. Hebt dank voor uw verkleefde
zorgen en vergeet mij niet in uwe gebeden.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

(7 j. & 7 quadr.)
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