Gelukkig diede uurzijner dood gedurig voor oogen
heeft en zich alle'dagen bereidt om te sterven. y
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BID VOOR DE ZIEL
VAN :

EMIEL GLORIRETX
ECHTGENOOT VAN
THERESIA VAN DEN BOSSCHE

geboren te Ste-Maria-Audenhove
den 26 Juni 1860 en er godvruchtig overleden
den 25 Maart 1917.

VERSTERKT DOOR DE HH. SAKRAMENTEN
Hij was lid van de Congregatie der « Christene Mans» van
den wekelijkschen Kruisweg,
de Gonfrerie van den A. Antonius en de H. Familie
s S

Van zijne kindsheid af vreesde hij God en onder-
hield zijne geboden, hij was eenvoudig en rechtzin-
nig; gelukkig mag de duurbare overledene genoemd
worden omdat hij een onberispelijk gedrag en leven

. leidde.

O Heer, ik ben door U beproefd geworden ; ruste-
looze dagen, slapelooze nachten, ja pijnlijke jaren
heb ik doorgebracht; geene menschelijke hulp heeft
mijne krankheid kunnen verhelpen, daarom stelde ik
in U, o Heer, al mijne hoop en in u o goede moeder
Maria, mijn betrouwen.

Beminde Echtgenoote, heb dank voor uwe zorgen,
lieve familieleden, welke mij in mijne langdurige
ziekte hebt geholpen, God zal er u voor loonen, bidt
allen voor mij, en tot u beste vrienden der Congre-
gatie roep ik « tot weerziens in den Hemel na een
christelijk leven.

Zoet Hert van Jesus,; wees mijne liefde. 300 d. afl.

Zoet Hert van Maria, wees mijn heil. 300 d. afl.
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