Beeld van Lietde, beeld van goedheid
beeld van al dat edel is,
bloeit hij zo in aller harten

en in elke geheugenis G.G.
& BID VOOR DE ‘ZIEL VAN
EERW. HEER

ACHIEL GOEDERTIER

gebore_n te Munte den 22 October 1876.

riester gewijd te Gent den 24 Mei 1902.

Leraar aan ‘'t College te Ninove den 15-9-1909.

Principaal van hetzelide College den 26-8-1912.

Algemene ‘ Bestuurder van de Zusters van den

H. Franciscus den 5 September 1924.

Godvruchtig overleden te Opbrakel den 28 Ja-

nuari 1952, gesterkt door de troostmiddelen wvan
onze Moeder de H. Kerk.

Als leraar, principaal en Bestuurder was de
di_efgare afgestorvene hoog geschat, vereerd, be-
mind.

Dank aan God, om zulk een priester, voor
allen een voorbeeld van eenvoud, opreci-ttheid,

ebed, ijver en berusting in beproeving en lij-

en.

Een diepe invloed ging van hem uit op zijn
omgeving, want hij was een waardige; een edele
priester met “stichtende godsvrucht. Iedereen,
schonk hem volle vertrouwen, want hij was een-
voudig, ootmoedig en rechtschapen van hart. Hij
was een gezochte en uitstekende raadsman. Een

man van plicht, maar bovenal de goede en wijze "

vader van de hem toevertrouwde kudde. -

‘Kinderlijk vereerde hij zijn hemelse Moeder ‘en
wees Maria als veiligste toevlucht.

Beminde broeder, zuster, familieleden en ne-
ven missionarissen, die mij altijd zeer genegen
waart ik vraag U mij indachtig te %ijn in uw
gebeden. g

Dierbare Zusters, ik dank U en allen die mij,
in mijn zware ziekte liefdevol bijstonden. Moge
uw Vader in den:Hemel, uw Congregatie zege-
nen. s
H. Hart van Jezus, uw rijk kome |

Dr. « De Beiaard », Sottegem. .
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