Mijn hart betrouwde op God en ik werd geholpen .

t BID VOOR DE ZIEL ¥

VAN

Francies GOSSEYE

weduwenaar van
LEOXNIE COCHIE

Geboren te Nederbrakel, den 9 Februari 1859 en god-
vruchtig overleden te ELST den 25 Augustus 1939

Versterkt door de H. H Sakramenten der stervenden.
Lid van den Bond der Xaverianen en Confrerie H.Hart

Hij was ellendig geworden en ten uiterste ge-
drukt onder den last zijner smarten, doch

ods genade ondersteunde hem in den geesel
van 't lijden. Hij was verduldig en onderwor-
pen aan Gods wil, wel overtuigd dat hij als
getrouwe Xaveriaan, door 't lijden den Hemel
moet overweldigen.

Hoe gelukkig is de overledene, allengskens de
uur van scheiden te hebben zien naderen.
Want alzoo heeft hij zich bereid om heiliglijk
te sterven.

Beminde Kinderen, Kleinkinderen en Familie-
leden, treurt niet over mij, maar toont uwe
liefde met voor mij te bidden. Ik dank allen
die mij goed deden op aarde. Dank ook aan
allen die mij in mijne hooge jaren tot het
uiterste liefdevol hebben verzorgd.

Bermhertige Jezus, geef hem de eeuwige rust. (300 d. afl.)

H. Hert van Jezus ons toekome uw rijk | 100 d. afl.
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