F T

GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL
VAN MIJNHEER

MODEST GYSELINCK

ECHTGENOOT VAN MEVROUW

Hortense Wasteels

geboren te Opbrakel, den 15n October 1854
en aldaar zacht in den Heer ontslapen
den 10 Februari 1941
voorzien van de HH. Sakramenten der stervenden.

Lid van St Franciscus Xaveriusgenootschap.

Hij was waarlijk een deugdzaam man, die den
weg van vrede en gerechtigheid bewandelde. De
goedheid van zijn karakter won hem ontelbare
vrienden en de edele gevoeiens van zijn hart ver-
wierven hem de algemeene achting.

Trouwe echtgenoot, goede vader, voorbeeldige
christeu, werkzaam en rechtvaardig in alle zaken
en oprechte vriend was hij bemind van God en
allen die hem kenden; zijn gedachtenis zal bij
ailen in zegen blijven. Na een werkzaam en ver-
diensteiijk leven zal de duurbare overledene nu
het loon ontvangen dat God aan zijn getrouwen
heeft beloofd.

Vaarwel mijn duurbare echtgenoote, vaartwel
mijn geliefde kinderen en kleinkinderen, ! Ik ver-
Jaat U met de dankbare herinnering aan uwe
liefde en genegenheid en met de hoop U allen eens
weer te zien in den hemel. Bidt voor mij opdat
de Heer m’n ziel genadig weze en ook Gij m’'n
duurbare bloedverwanten en familie, weest mij
indachtig in uwe gebeden.
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