Beroem u niet over den dag van morgen, het is
immers onbekend wat hij u brengen zal.

f BID VOOR DE zIEL

van Mijnheer

Emiel HAEGEMAN

weduwnaar van Mevrouw

LEONIE DE CLERCQ

Geboren te Erwetegem, den 7 November 1860, en
er godvruchtig overleden. den 15 Februari 1943,
Cezalfd met de H, Olie,

Lid van den H Hartbond en Confrerie der H. Barbara
swmsummsenna
De dood der rechtvaardigen is kostbaar voor het
aanschijn des Heeren. Ps. 115
Hij was een eerlijk man, recht van harte en vreesde
God en vluchtte het kwaad ; daarom zal zijne ge-

dachtenisin zegen blijven.

Ik heb den goeden strtjd gestreden, miine loopbaan
voleind en het geloof bewaard. Voorts is mij weg-
gelegd de kroon der gerechtigheid, welke de Heer
mij zal schenken.

Welaan dan goede en trouwe dienaar, wijl gij over
kleine zaken getrouw zijt geweest, zal ik U over
grooter aanstellen, treed binnen in de vreugde des
Heeren.

Duurbare Kinderen gij die mijn troost en mijn blijd-
schap wadrt, mijn hart blijtt biju. Weest niet on-
troostbaar in uwe droefheid, lk ga uw brave Moeder
vervoegen bij God in den hemel, Blijft elkander
liefhebben en steunen, wij zullen, door onze voor-
spraak bij God. uhelpen in al de zwarigheden van
't leven, Bidt voor ons, w1] zijn u gedurig indachtig
in den Hemel.

Bermhartige Jesus, geef hem de eeuwige rust 300 d.
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