Ook gij weest bereid : wantop liet uurdat gij het minst
werwacht zal de Zoon des menschen komen. Ec.12.40.

-'-
BID YVOOR DE ZIELERUST
van

Kamiel-Albert HAEGEMAN

Zoon van
Theophiel en Eugenie De Vleeschouwer

geboren te St. Maria-Oudenhove, den 11 Maart 1920
en vverleden te Bois-de-Luc den 17 April 1941.

—————

De tijding zijner onvoorziene dood kwam als een
dondersiag en allen die dit pijnlijk nieuws vernamen
zijn verschrikt en verslagen.

Heer, gij doet ons harde dingen onders‘aan, gij
geefl ons een bitteren kelk te drinken ; Uw wil echter
geschiede op aarde als in den Hemel!

De dierbare overledene is gelukkig de wijze raad-
gevingen zijner ouders en geestelijke oversten wel in
achit genomen te hebben ; begrepen te hebben datde
jeugd niet onbezonnen en wild, maar nultig en eer-
baar moet worden doorgebracht met vooral zijne
christelijke plichten zonder menschelijk opzicht te
volbrengen,

Lieve ouders, beminde Broeders en Zusters, wat
moet mijn wreede dood U in droefhieid dompelen !
Doch troost U en weest moedig: O. L. Heer heeft mij
z00 vroeg tot zich geroepen om mij aan het kwaad
derwereld te onttrekken. Vaarwel en tot wederziens
in den Hemel. Ondertusschen, vergeet mij niet in uwe

_ sebeden.

Mijn Jezus, Barmharligheid. 5
RSP,

Drukk. Leon Jooris, Ste Maria-Oudenhove.




