Ik geloof de verrijzenis des vleesch en het eeuwig
leven. Symbolum.

BID VOOR i DE ZIEL

van Mevrouw

Maria-Helena HAEGEMAN

echtgenoote van Mijnheer
CYRIEL DE VUYST
geboren te Sint Martens-Lierde, den 14 Septem-
ber 1895 en er godvruchtig overleden den 1 Juli 1940
voorzien van de H.H. Sakramenten.

Zij was een waakzame vrouw, een deugdzame
echtgenoote, een goede moeder eneen voorbeeld
van godsvrucht. Op haar betrouwde het hart van
haren man, zij droeg een uitmuntende zorg voor
haar huisgezin. Prov.

Gelukkig en wijs is de mensch die het in zijn
leven zoo aanstelt, gelijk hij wenschtin zijne dood
gevonden te worden. Nav. Christ.

Die zich verzekerd heeft van de bescherming van
Maria gedurende zijn leven, zal niet vreezen voor
den eeuwigen Rechter te verschijnen.

H. Pet. Dam.

Teergeliefde echtgenoot, kinderen en bloedver-
wanten, pijnlijk is het zoo vroegtijdig en onver-
wacht te moeten scheiden.

Bittere tranen zult gij storten en uw droefheid is
rechtveerdig. Doch wees niet zonder troost, van in
den hemel zal moeder over u waken en voor u bid-
den. Blijft de geboden van God en Zijue Kerk ge-
trouw en de vrede des Heeren zal met u zijn. Hebt
moed, eens zien wij elkander terugin den hemel.
Blijft mij indachtig in uwe gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

300 dag. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.

300 dag. afl.

Druk Victor Van Nieuwenhove, Geeraardsbergen
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