Het is een heilzaam gedacht voor de overledenen te
bidden, opdat zij van hunne zonden ontbonden wor-

den. (Mach.)
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BID VOOR DE ZIEL
van Juffrouw

MARIE HAGHENBEEK

geboren te Audenaerde, den 23 December 1862
en er godvruchtig overleden den 30 Juni 1934

na de laatste HH. Sacramenten ontvangen te hebben.
g

De dood heeft haar uit de woeste zee des Jevens in de
veilige baven gebracht ; voartaas is zij vrij van de el-
lenden van een vergankelijk leven in de slavernij eens
lichaams, dat aan alle rampen overhevig is.

Hebt medelijden met mij gij ten minste die mijne
vrienden zijt, want de hund tdes Heeren heeft mij ge-
raakt. (Job.)

Gelukkig de mensch die het uur zijner dood altijd
voor oogen heeft en zich dagelijks bereid om wel te
sterven.

Gelukkig die getrouw blijft aan God en aan zijne
kerk. Gelukkig die Maria aanroept om het eeuwig
leven te bekomen. (H. Ambrosius.)

Beminde Zoon, Broeders en Bloedverwanten, vaart-
wel, bidt voor mij en tot wederziens in den Hemel.

LAAT ONS BIDDEN :

Ontsla, o Heer, de ziel van uwe dienares, opdat zij
dezer wereld overleden, bij U leven en al wat zij door
menschelijke krankheid misdaan heeft, het weze haar
door uwe bermhertige goedheid vergeven door Jesus-
Christus onzen Heer, Amen,

R. L. P.

Aud. — Druk. A. De Meester.
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