Hoe gelukkig is hij en hoe verstandig, die
nu zoodanig tracht te zijn in het leven, als hij
wenscht bevonden te worden bij den dood.

Nav, Chr. XXIII. 4

Bid voor T de ziel

van

VICTOR HAILLEZ,

Fchtgenoot van
CLEMENCE SOISSON

Geboren te Everbeek St Jozef den 5 December 1876
en er schielijk overleden den 24 Januari 1941

Het werken was zijn lot,

zijn blijdschap en zijn leven :

het werk is hij getrouw

tot aan den dood gebleven ;

en als hij lijdend lag

en stervend neergeveld,

dan heeft hij nog in ’t werk

zijn hoop en troost gesteld.

Welaan, de rust Zij U

voor imner dan gegeven ;

G' en hebt Z’ hier nooit gekend

geniet z’ in ’t ander leven.

G. G.
Teergeliefde Echtgenoote, Kinderen en Klein-
kinderen, hebt dank voor uwe hartelijke liefde
en trouwe zorgen. Vaartwel en bidt voor mij.
Mijn Jezus, barmhartigheid. 100 d. afl.

Everbeek druk Depessemier Vanderdonckt




