Gelijk het God behaagde zoo is het geschied : zijn H
Naam zij gebenedijd Job, 1, 21
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BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

REMI HANSKENS

echtgenoot van Mevrouw

Clemence Van KONNEGEM

geboren te Nederbrakel den 16 September 1872
en aldaar godvruchtig overleden den 7 April 1931
Lid van den bond van het H. Hart,

Deze deugdzame man bewandelde den weg vaun vre-
de en gerechtigheid. De kristene gevoelens waren diep
in zijn hart geworteld. Hij beminde het H. Hart van
Jezus, en naderde ter H, tafel met de leden van den bond.
Daags voor zijn overlijden had hij zich van zijne
paaschplichten gekweten en was bereid de eeuwigheid
in te treden.

Al wie het H. Hart van Jesus gedurende zijn leven
vereerd en bemind heeft, zal in het uur der dood bui-
tengewone genaden en zegeningen ontvangen.

Beloften van 't H, Hart

Die onvoorziene dood moet ons allen doen nadenken
over het onzekere onzer levensdagen. Hoopvol beginnen
wij den dag en voor het avond is, luidt de doodsklok
over ons, en meldt heinde en verre dat wij voor Gods
rechterstoel verschenen zijn om rekenschap te geven
over ons doen en laten. Beminde echtgenoote, zusters en
bloedverwanten aanvaardt met kristelijke onderwerping
den pijnlijken slag mijner onverwachte dood. Gedenkt
steeds dat God niet slaat zonder te zalven: en weest
mij in uwe gebeden indachtig opdat wij eens vereenigd
wezen in het eeuwig leven dat geene verrassingen kent

Mijn Jesus barmhartigheid 300 d, afl.

H. Hart van Jesus ik heb betrouwen in u 300 d, afl.

Druk. Wed. O. Surdiacourt Nederbrakel.




