O Heer, Gij hadt ons haar gegeven voorons geluk,
nu vraagt gij- ons haar weer, wij géven ze U zonder
tegenspreken, maar ’t hart gebroken van droefheid.

; H. Ephrem.
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Zij was eene voorbeldige moeder, vol van geloof
en iever voor al wat goed is ; onberispelijk wandel-
de zij in-de wet des Heeren ; hare kwelling en onver-
‘biddelijke ziekte verdroeg zij met eene stichtende
verduldigheid en onderwerping aan den heiligen
wil des Heeren. Nu geniet zij eent onstoorbare rust ;
want deze die zaaien in tranen, verzamelen de
vruchten in vreugde.

Het liiden van het tegenwoordig leven is niets
in vergelijking met de glorie die eens in ons zal
veropenbaard worden. I. ad. Tessal.

Beminde echtgenoot, lieve kinderen, lastig en
hartscheurend js het u te verlaten, maar wezen wij
gedachtig, dat'de wereld een ellendig ballingschap
1s, het leven een doortocht, maar de hemel ons va-
derland, Het is daar dat God ons allen roept, en dat
ik hoop u eens allen weer te zien. .. Dank voor u-
we ‘genegenheid en uwe onophoudende zorgen.

Gij, mijn eerwaarde Broeder, vergeet mij niet
aan het altaar des Heeren.

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid. 300d. afl. .
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NederbrakeI:Jos. Radys & V.D. Candelaere




