Heer, geef hem de eeuwige rust, en dat
het altijddurende licht hem verschijne.
(Of. der overl.)
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Hij was een goed echtgenoot en vader,
vervulde zijne plichten jegens God.
(S. Canisius).

De ouderdom bereikt op den weg der
rechtvaardigheid is eene kroon van waar-
digheid. (Spreuken XVI)

Hoe gelukkig, o Maria, zijn degenen die
uwen Naam beminnen, zij schrikken niet
in de uur hunner dood.  (H. Bonaventura)

Mijne lieve kinderen, uw vader verlaat
u. Vergeet hem niet in uwe gebeden. Ik
heb u allen teederlijk bemind. Blijft onder
elkander vereenigd en dient God. Tot
wederziens in den hemel !

Goede Moeder Maria spreek voor uwen
dienaar ten beste en troost ons.

drukk. Cosyns-Lievens, Geeraardsbergen




