Geloofd zij Jezus-Christus Amen.
H
BID VOOR DE ZIEL
van Mevrouw

ISABELLA HOEBEKE

weduwe van Mijnheer
Jean-Baptist De Pessemier

geboren te Opbrakel, den 15 Januari 1839
en aldaar godvruchtig overleden
den 26 Mei 1928
Versterkt door de HH. Sakramenten

Zij was lid van de Confrerie van het H.
Hart en van de Voortplanting des geloofs

De dood der rechtveerdigen is kostelijk
in de oogen van God Sie X 15

Zij is kostelijk, zegt de H. Bernardus,
omdat zij het einde is van hunnen arbe id,
de voltrekking van hunnen zegepraal, de
ingang van het eeuwigleven. ps ¢x
De vreesdes Heeren geleidde hazrvan hare
kindsheid afzij was voer haar eene kroon
van wijsheid, de oorsprong van vrede en
de bewaarster harer onschuld,

Zij was eene vrouw vol van geloof,
rechtzinnig en vijand van het kwaad.

Duurbare kinderen en Kkleinkinderen
leeit kristelijk zooals ik u het voorbeeld
gafen weestmij indachtig in uwe gebeden
ik vergeet u niet in den hiemel.

Mijn Jesus, bermhertigheid. (100 4. afl)




