Lieve Jezus, wil mij geen Rechter zijn, maar een
Zaligmaker. 50 dag. afl.

9

o

é

Bib VOoOR DE ZIELRUST
van Madame

SOPHIE HOOGSTOEL

‘Weduwe van Mijnheer
August Van Durme
geboren te Audenaarde den 14 Maart 1827 en aldaar

godvruchtig overleden den 30 October 1910,
voorzien van de HH. Sacramenten.

——

Zij was eene vrouw, eenvoudig en oprecht van
herte, vreesde God, vluchtte het kwaad en desd wat
goed was.

Zij lette op de omgangen van haar huis, en haar
brood heeft zij in ledigheid niet geéten. Op den weg
der gerechtigheid, heeft zij eenen hoogen ouderdom
bereikt ; ook zal hare gedachtenis in zegen blijven.

Beminde zoon en lieve ‘kleinkinderen, de dood komt
mij van u af te scheiden, doch zij kan onze liefde niet
breken. Ik sterf met de vaste hoop u weldra weder te
zien. E=ne zaak vraag ik van u: wilt mij niet vergeten
in uwe gebeden.

O Maria, Moeder Gods en Moeder der bermhertig-
heid, bid voor ons en voor de gcloovige zielen.

100 dag. afl.

Heer, geef haar de eeuwige rust, en dat het altijd-
durend licht haar verschijne.

R. 5 B.




