De rechtvaardige,zelfs indien hij door eere haastige
dood overvallen zij,zal in ruste wezen. Sapav.7.

BID vOOR DE ZIEL ¥ VAN DEN HEER
ILLEFEO IMPENS

weduwenaar van MARIE DE CLERCQ
geboren te Huysse den 15 November 1837 en god-
vruchtig overleden te Audenaerde den 23 Oct. 1922.
Deken der confrerie van’t H. Sacrament en lid van
veel andere godsdienstige broederschappen.

De duurbaar overledene,die van zijn kindsheid af

Gewerkt heeft,en zijn brood nooit ledig heeft geéten,

Die steeds zijn plicht als brave Christen heeft gekweten,

Behoeft geen praalschrift op zijn graf!

Nochtans,wat’s menschen kracht nog geest nog wil ver-

Voor'traadsel van de dood te twijflen of te beven, [mag,

Vermocht een naarstig en eenvoudig christlijk leven;
Hij heeft de dood gegroet met eenen stillen lach!

Een groote christen en een edelmoedig hart zijn
met hem van hier verdwenen. Hij was een van die
zeldzame menschen die nooit een vijand hadden,en
van groot en klein geacht en bemind worden. Den
godsdienst beminnen, het ware liefhebben, altijd o-
penhartig en even zachtmoedig zijn,liever het onge-
lijk verdragen dan het anderen aan te doen, zijne
kinderen in den Heer liefhebben, dat was de steire-
gel van zijn leven,

Gij hebt ons plotselings verlaten,brave Vader, die
naast God al onze troost en blijdschap waart; onze
oogen zoeken u vruchteloos ; maar gij laat ons voor
erideel een voorbeeld van vele deugden: de goedheid
uws harten,uwe liefde tot Jesus in het H.Sacrament
en voor zijn H.Hart,uwe godsvrucht tot Maria en een
innige verkleefdheid aan den katholieken godsdienst!

Dank,Vader,duizendmaal dank ! Vaarwel tot in den

‘Hemel!
De 4 akten voor den overledene !

Oup. dr.Vandenabeele.




