Wij moeten ons altijd aan Gods schikkingen
onderwerpen, hoe pijnlijk zij ook mogen zijn.
T TER ZALIGE GEDACHTENIS

van
Willy JACXSENS
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Conducteur bij den Technischen Dienst van O-V1.
geboren te Lissewege den 1 Februari 19o8
en godvruchtig overleden te Brugge den 25

September 1936, gesterkt door de laatste

H.H. Sacramenten.

Mijn leven is als een schaduw verdwenen.
In de kracht mijner jaren ben ik bezweken.
Wie roemde niet zijne goedheid, zijn aange-
namen omgang, zijne groote liefde voor zijn
werk. Een blijde toekomst loech hem tegen,
toen de wreede dood de schoonste droomen
kwam verijdelen. Men moet den dood niet
vreezen, wanneer men wel geleefd heeft. De
aarde was niet waardig zijne schoone ziel te
dragen.
Teerbeminde Vader, gij weet hoe groot mij-
ne liefde voor U was. De slag is groot, de
beproeving is hard, doch ik leef, met Moeder
bij God, waar mijn liefde voor U nog grooter
zal zijn. - Beminde Broeders en Zuster, hoe
nauw waren onze harten vereenigd; die lief-
deband is niet gebroken.
Laat ons elkander nog meer beminnen, ge-
denkt mij in uwe gebeden.
Barmhartige Jesus, geef hem de eeuwige rust
Jesus, Maria, Jozef. 7j. 7 quadr.
Druk. L. Verschoore-Zwaenepoel, Lissewege
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