Ik geloof in de verrijzenis van het vleesch en het
eeuwig leven.
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BID GOD VOOR DE ZIELERUST

van

EMIEL KESTELEYN

echtgenoot van

CLEMENCE SPITAELS

geboren te St-Martens-Lierde den 27 October 1880
en er godvruchtig overleden
den 4 September 1943.

Stort tranen over uw af jestorven vader en weent
omdat u iets pijnlijks overkomen is; maar weest niet
ontroostbaar in uw droefheid ! Eccl. 38

Niets is langdurig hier op aarde., de schoonste
voorspoed zelf vervliegt wanneer men meent er te
zullen van genieten. God mengt bitterheid en smar-
ten in 't geluk van dit leven om ons een ander geluk
te doen zoeken, dat eeuwig is! H. Aug.

Beminde echtgenoote en lieve zonen, vaartwel! Ik
had gehoopt nog lange jaren met U in huiselijke
liefde en vrede te mogen leven en U in deze moei-
lijke tijden te helpen en te steunen; ge weet hoe diep
ik U in mijn barte droeg en niets anders verlangde
dan uw geluk. God heeft er anders over beschikt;
wij moeten ons onderwerpen en moedig en sterk
blijven vertrouwend op Gods voorzienigheid. Wij
zullen malkander eens weerzien om samen te deelen
in een geluk dat ons niet meer zal ontnomen wor-
den.

Vergeet mij niet in uwe gebeden.
Bemind zij overal het H. Hart van Jezus!
Bid de vier akten. (12 jaar afl)
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