Een Engel te meer in den Hemel !

.x.
Zalig Aandenken

van

ANDRE KINDTS

zoontje van

Henri en Maria-Theresia VERHALLE

geboren te Nederbrakel den 11 Februar 1935,
en aan de liefde zijner ouders ontrukt, den
18 Januari 1941,

——g——

Kindje, liev'ling van ons harte,
Waarom toch deze aarde ortvlucht ?
Zie hoe moeder weent van smarte,
Hoe uw vader treurt en zucht.

Maar ik hoor u : “Wil niet klagen
“ Als de goddelooze doet ;

“* Zijn op aarde droeve dagen,

“ Hieris 't zoo onzeglijk goed !

“Kort geleefd, is kort geleden,

“ Vroeg van d’ aarde is vroeg bij God !
“ 'k Smaak hier alle zaligheden,

“’t Onuitsprekelijk Englenlot.

“'k Wacht u hier, o Vader, Moeder,
“Met U allen die mij mint;
“Hier, vereenigt d’ Albehoeder

“ De ouders met 't beweende kind, ,,
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