Gelukkig, die in God geloven
als zulke wonden ’t harte slaan...
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Zalig aandenken van

LUC KRIKILION

zoontje van Hubert en van
Christiane Van Droogenbroeck.

Hij werd geboren te Geraardsbergen op
22 januari 1974 en overleed te Viane na
een smartelijk ongeval op 25 september
1978; voorzien van de Ziekenzalving.

Luc,

we zullen je missen

elke dag

in kleine eenvoudige dingen,

maar in ons hart

zal je met ons samenblijven

« want leven en dood zijn één
zoals de rivier en de zee één zijn ».

Bescherm nu, lief zoontje Luc,
uw vader en uw moeder,

uw grootouders en broerke,

en vraag aan jJezus

dat Hij ons helpen zou,

ons sparen en ons troosten zou !

druk de nayer, moerbeke
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