Als een bloempje pas onlloken
Werd ze van haar stam gebroken

e
ENGELACHTIGE GEDACHTENIS

VAN .
AMANDINE - IVONNE LABEE
teergeliefd dochtertje van
JAN-BAPTIST EN CLOTHILDE - CRUYPELINCK
geboren te Elst den I5 September 1923
en er aan de liefde hare ouders ontrukt
den 14 September 1923>
—

Laat de Kinderen tot mij komen want het rijk
der hemelen behoort hun toe. Lux XVIII 16,
God gaf het ons >
God nam het ons,
Gods name zij gezegend' 3
't Was wel bij ons, -
’t ging weg van ons,
't Ging met de enge en leven
Daar blijven z’oss.
- Daar‘wachten z'ons
Daar zien we eenmaa weder.
Ouders, weent mef‘é‘want uw doch’tert]e
is niet dood maar het slaapt... en ontster-
felijk, vol Kracht en glorle zal ze ont-
waken.

" Neaerbrakel, Urutk, We O, Van .’\1euwennove’




