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Laat ons in den dood onzer beminden de schikkin-

gen van God aanbidden. H. Fr. v. SALEs.
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BID VOOR DE ZIEL
van

Echtgenote van
FLORENT MERCHIERS

geboren te Opbrakel den 24 April 1900 en
overleden te Schorisse den 25 April 1950.
Versterkt door het H. Oliesel en Pausclijke Zegen.
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Het « Weest bereid, want ge kent noch uur, noch
dag » is nog eens werkelijkheid geworden; en alhoe-
wel we weten hoe de dood ons beloert en voortdu-
rend bedreigt, ja, ze zien aankomen, toch komt ze
meestal als een verrassing: «als nen dief in de nacht. »
Onverwachts is de dood een einde komen stellen
aan dit 50jarig leven!« De mens leeft maar korten tijd
en zijn leven is van vele ellenden vol. JoB. 1 41. Zo
was ook Zulma's leven; maar na lijden komt verblij-
den, als het met en voor Jezus gedragen wordt en wie
met Jezus wil heersen, moet met Jezus het kruis dra-
gen. Alleen de dienaars van het kruis vinden het leven
der gelukzaligheid. Nav. 3 56.

Beminde Echtgenoot en Zoon, duurbare Familie,
bewaar mijn aandenken en blijf voor mij bidden: op-
dat ik spoedig de eeuwige glorie moge genieten. En
troost u in ¢n bij God en steunt clkander, levendein
de liefde Gods.

H.uvozef bescherm Belgié en de Kerk.
Mijn Jezus barmhartigheid!

LCruk. Portois Schoorisse.
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