”Wie in Mij gelooft, zal leven
ook al is hij gestorven” (Joh.Il, 25)
T
WIJ GEDENKEN
vol dankbaarheid en vroomheid

MEVROUW
PHILOMENA LEB&EUF

echtgenote van de Heer
POL DEVUYST
geboren te Massemen-Westrem op 12 septem-
ber 1898 en overleden, in volle overgave van
zichzelf te Massemen op 20 november 1965
gesterkt door de HH. Sacramenten van de
zieken en de Pauselijke zegen.

Om uw schoon leven, geweven uit
diepe vreugden en zware beproevingen,
danken wij de Heer.

Om uw niets ontziende moederlijke bezorgd-

uw eenvoudige oprechtheid en (heid
uw liefdevolle fijngevoeligheid,
danken wij de Heer.

Om uw laatste jaren, zo zwaar aan lijden
maar zo rijk aan verdiensten,
danken wij de Heer.
Om uw zacht ontslapen in de Heer,
om uw beeld dat in ons hart gedrukt blijft,
om het eeuwig licht dat U nu omgloort,
om de vaste hoop op weerzien,
danken wij de Heer.

Om uw laatste woorden,
”»GOD IS GOED”,
danken wij de Heer.




