Laat ons in hare dood de raadsbesluiten des Hee-
ren aanbidden H. Franc. v. Sales.

BID VOOR DE ZIELERUST
van

LLEONTINE LEEMAN

3 echtgenoote van
RENE DE POTTER

geboren te S Maria-Lierde, den 15 April 1870 en
godvruchtig overleden, te Velsicque den 4 Maart
1924, versterkt door de HH. Sakramenten der
stervenden.

Ik geloof het gnede des Heeren te zullen zien in
het land der levenden. Ps. XXVI, 13

Geheimzinnig uur onzer dood ! Wie kent u ? Nie-
mand weet hoe, wanneer of waar hij sterven zal.
Overal beloert ons de dood. Wat we nu zijn, weten
we wel ; doch, wat we binnen enkele oogenblikken
zullen zijn, weten we niet God heeft den dag onzer
dood heilzaam voor ons verborgen opdat wij op dien
dag zalig zouden denken.

Christelijk en deugdzaam, zacht van aard, gelaten
aan Gods voorzienigheid, waren de kenteekens
dezer brave vrouw. Voor hare kinderen was ze
steeds bezorgd en vol kommer. Ook, beweenen ze
in haar, eene voorbeeldige moeder, een toonbeeld
van liefdevolle onthechtheid.

Duurbare echtgenont, lieve kinderen, hoe bloedt
uw hart op dezen stond :ik ben hierboven bij den
Heer, waar ik voor u zal bidden. Bidt ook voor mij
gij bijzonderlijk teergeliefde dochter die uaan O.
L. Heer hebt toegewijd.

Gebed : Barmhartige God, schenk aan uwe diena-
res Leontine, den eeuwigen vrede. Door Christus
onzen Heer.

Bidt de 4 Akten. 7j..enTquadr. afl.
Rl e P

Sottegem, drukkerij, Haegeman-Cousy.




