Eene langdurige ziekelijkheilis een oefening
van verduldigheid voor die de ziekte lijdt, en
van medelijaen voor die de zieken bijstaat.
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‘Waarom is mijne kwaal ongeneesbhaar ges
wesst ZOmdat gij heb gewild hebt, o Heer ! daj
uwe heilige wil geschiede. Jer. XV - Job1

Zalig degenen die in den Heer sterven.

Ap. XIV.
S Waakt en bidt, want gij weet niet welk nur
den Heer komean zal Math. XXIV, 42

Ik hen de verrijzenis en het leven: die in mij
gelootl zal leven, en eenieder die leeft en in mij
geloofl, zal nieb sterven in eeuwigheid.

Joan. XI

Lieve echlgenoots, ons scheiden is pijnlijk,
maar ween niet gelijk deze die geen hoop heb-
ben, ot blijde wederziens in den Hemel, En gij
Bemiad? zoon, eer uwe moeder al de dagen van
haarleven, volhard in de vreeze des Heeren en
vergeeb mij niet in uw2 geheden.

Mijn Jezus Barmhertigheid ! 390 d. afi,)

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

(7j. en 7 quad. afi.)




