Allerzoetste Jezus, wees niet mijn Rechter maar mijn
Verlosser. 50 d. afl.
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BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

RICHARD LIEDTS

echtgenoot van Mevrouw
SIDONIE HERPELINCK
Rustend Schoolhoofd
Gemeentesecretaris en Secretaris van de Commissie
van Openbaren Onderstand.

Vereerd met de Herinneringsmedalie 1914-1918,
met het Burgerkruis van 1-ste klas en met de Gouden
Palmen der Kroonorde voor meer dan 40 jaar eerlijke

en trouwe diensten in het onderwijs.
Lid van den bond van het H. Hart.

Geboren te St. Goriks-Oudenhove, den 4 Aprii 1867
en er zeer godvruchtig in den Heer ontslapen
den 17 April 1939.

Versterkt door de H.H. Sakramenten der stervenden.

Deze eerzame man was een man van plicht; als
burger was hij een voorbeeld van orde en eerlijkheid,
zijne medewerking bereidwillig leenende aan al wat
tot staving vao Kerk en maatschappij kon strekken.

Als onderwijzer was hij vele jaren Jeermeester en
opvoeder der kinderen ; aan zijn onderwijs gaf hij den
stevigen grondslag der kristene grondbeginselen die
het “kind vormen tot goed burger en vrome
kristene... Wie er velen zullen onderwezen hebben in
de wegen der gerechtigheid zullen schitteren als sterren
in alle eeuwigheid. Dan. XII 3

Hem zal reeds, hopen wij, toegeklonken hebben
het woord des genadigen Rechters: “ Wie Mij zal
beleden hebben voor de menschen dien zal Ik ook
belijden voor mijn Vader die in den Hemel is,,.

Vaartwel, duurbare Echtgenoote en Kinderen tot
wederziens 1n den hemel; bewaart mijn gedachtenis
in uw hert en bidt voor mij.

Mijn Jezus, barmhartigheid ! 300 d. afl.
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