De Heer is verrezen en zal ook onze lichamen
uit de aarde doen opstaan,

.I.

Bid voor de ziel

van

Maria-Anselma LIMPENS
echtgenoote van
CAMIEL D'HAEYER

geboren te Nederbrakel den 10 Augustus 1870
en er godvruchtig overleden den 21 April 1943,
versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden,

Eene kloekmoedige vrouw is kostelijker dan de
schatten die men van de uiteinden der aarde aan-
brengt. Het hart van haren man vertrouwt op haar,

(Spreuken 31,10)

Zij werd door iedereen zeer geacht omdat eene
groote vreeze Gods haar bezielde en niemand sprak
van haar eenig kwaad. Judith V III. 8

Bedrieglijk zijn de bevalligheden des lichaams en
iidel is de schoonheid : maar de vrouw die den Heer
vreest zal geprezen worden. (Spreuken 31,30)

Tot U, Heer, heb ik mijn hart verheven; mijn
God, op U heb ik mijn betrouwen gesteld. Laat niet
toe dat ik in beschaming valle. (Psalm 24,1 en 2)

Beminde Echtgenoot, kinderen en Kleinkinderen,
Broeders en Bloedverwanten, ik verlaat een dal van
tranen voor een beter vaderland : weent dus niet als
dezen die geen hoop hebben, Ik dank U voor uwe
liefde en teedere zorgen; eeme zaak vraag ik U nog :
bliift elkander genegen en vergeet mij niet in uwe
gebeden,

De vier akten, 12 j. afl.
Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid,
(300 d. afl))

Nederbrakel Druk Wwe. O. Suridiacourt




